
Van Ds. Neeltje Reijnders 

Wat zet de koning zijn gast Trump als ontbijt voor….? 
  

Al geruime tijd gaat het in het nieuws over de NAVO top. En het lijkt er warempel op dat de allergrootste nieuwswaarde 
gelegen is in het logeren van de Amerikaanse president op Huis ten Bosch. De afgelopen tijd kreeg ik een stroom van foto’s en 
filmpjes toegestuurd over juist dat onderwerp, (allemaal AI!) over die logeerpartij. Ik kan ze u niet voor de weekbrief sturen, 
maar deze cartoon in het AD van 25 juni wel. Het ontbijt voor de president. Dat u het maar weet! 
  
Ook in de kerk is het bijna zomerreces, maar het zal u bekend zijn dat we altijd in de zomer de Zomerkring houden. Ooit 
begonnen met drie sessies waarin de predikanten van de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk iets van hun (religieuze) hobby 
lieten zien, nu uitgebreid tot zes bijeenkomsten, met de medewerking van gemeenteleden als sprekers. Verderop ziet u wat er 
op het programma staat. Alle activiteiten vinden plaats op woensdagochtenden tussen 16 juli en 20 augustus en duren van 
10.00 – 12.00 uur. 
NB.: alle 6 bijeenkomsten van de Zomerkring zijn toegankelijk voor doven en slechthorenden. 

De kerkweek van dag tot dag 
• Zondag 29 juni is de voorganger in de Oude Kerk ds. Jacqueline Bakker. 
• Maandag 30 juni spreekt het moderamen met de classispredikant dr. Gerrit van Meijeren om 16.00 uur in de 

Herberg. 
• Donderdag 3 juli vergaderen de predikanten van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk in The Beach in Monster om 

13.00 uur. 
• Donderdag 3 juli vergadert de Steungroep (hier ging de weekbrief van vorige week over) in de pastorie om 20.00 

uur. 
   
Zomerkring 
Alle activiteiten van de zomerkring vinden plaats op woensdagochtenden tussen 16 juli en 20 augustus en duren van 10.00 – 
12.00 uur. Noteert u alvast de volgende data: 
  
• 16 juli W.G. v.d. Hulst Oude Kerk 
• 23 juli Quilten Ontmoetingskerk 
• 30 juli Bloemsierkunst Oude Kerk 
• 6 augustus Spellen en spelletjes Ontmoetingskerk 
• 13 augustus Iona Oude Kerk 
• 20 augustus Kalligraferen Oude Kerk 
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Alvast enige toelichting bij een aantal van deze activiteiten: 
  
Ø De eerste Zomerkring staat het werk van W.G. van de Hulst centraal. Neeltje Reijnders (predikant van de Oude Kerk en zelf 
ook schrijfster van een religieus kinderboek, ‘het Koertjeboek’) leidt deze ochtend. Wie was deze ooit op handen gedragen en 
later verguisde kinderboekenschrijver? Wat was zijn boodschap met zijn werk en welk Godsbeeld zat achter zijn bekende 
verhalen? Een ochtend om terug te gaan in de tijd, maar ook om het tegenbeeld te schetsen. Zou zijn werk in onze tijd ook zo 
aanslaan? 
  
Ø Op 23 juli staat ‘Quilten’ op het programma: het aan elkaar naaien van meerdere lagen stof. We gaan deze ochtend zien, 
voelen en verhalen horen van enthousiaste beoefenaars. Het wordt een interactieve ontmoeting waarin de aanwezigen van 
alles over de kunst van het quilten leren. Leuk voor jong en oud. 
  
Ø Er zijn allerlei plekken op deze wereld die mensen bezoeken vanwege hun interesse in spiritualiteit, geloof of bezinning. Je 
kunt met een pelgrimage bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella. Of naar Rome. Een andere plek die wat minder bekend 
is, is Iona, een eiland bij Schotland. Magda Hazeleger (predikant van de Ontmoetingskerk) zal u deze ochtend hierover het een 
en ander vertellen en de bezoekers in beeld, muziek en verhaal iets laten ervaren van deze bijzondere plaats. 
  
NB.: alle 6 bijeenkomsten van de Zomerkring zijn toegankelijk voor doven en slechthorenden. 
  
  
Kinderkring 
Deze zondag is een bijzonder dag, het is de laatste keer kinderkring van dit jaar en dat is traditioneel een feestelijke dag. We 
beginnen in de kerk en vertrekken dan met ons kaarsje naar de Herberg. We hebben deze keer een speciale gast, Willemijn 
Nowee komt vertellen over de CliniClowns waar wij het hele jaar voor gespaard hebben bij de kinderkring. Tevens is er een 
kleine verrassingen van de kerkenraad voor Freek en Jannick, want deze twee kanjers nemen afscheid. Freek gaat na de 
zomervakantie de naar de middelbare school en Jannick heeft de brugklas er bijna op zitten. Vanwege de jaarlijkse afsluiting 
zijn de meiden van de catechese vanmorgen ook aanwezig. 
  
Na de kerkdienst vertrekken we naar Hoek van Holland om daar te lunchen, en gezien het zonnige weer wellicht even afkoelen 
in zee. We sluiten de middag af met een bezoekje aan de Maeslantkering. 
  
  
Gemeenteavond (herinnering) 
Een kleine herinnering, over 2 weken is er een gemeenteavond op donderdag 10 juli van 19:30 tot 22:00 uur in het koor van 
de kerk. 

Bezoek 
Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek ontvangt, geef het door aan ds Neeltje Reijnders. 
Kijk om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!  
  
Openstelling Oude Kerk 
De Oude Kerk is op woensdag en zaterdag enkele uren open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is 
op deze momenten een suppoost aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 
Op woensdag van 13:00 - 16:00 uur 
Iedere zaterdag van 14:00 – 16:00 uur. 
(Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden) 
Contact 
Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn: 
www.oudekerk-naaldwijk.nl 
  
Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het even weten. 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl 
Scriba: Wim Boekestein, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 
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