
 
Van Ds. Neeltje Reijnders 

       

Op weg naar de kerk….(wat je al niet tegenkomt) 

De hele week zijn er goedbezochte activiteiten in Oude Kerk geweest. Dit in het kader van Westland Ontmoet. Over de 
startbijeenkomst hiervan, hebt u kunnen lezen in het AD. We waren als Oude Kerk ook gastvrouw voor de startdag van de 
Basisschool Rehoboth. Heel veel leuke kinderen met hun familie en de mensen van de school, met als thema: “Je komt om te 
groeien.” Een heel plezierige morgen. 
  
En zo gaan we weer verder! In het laatste overleg met alle mensen die zich bezig houden met de communicatie binnen en 
buiten de Oude Kerk, kwamen we op een mooi plan. We gaan op zoek naar een slogan voor de Oude Kerk. Wat zou je nou in 
een paar woorden over onze kerk en onze gemeente kunnen zeggen? Iets wat regelmatig terug komt en sprekend is. Die 
uitdaging leg ik voor u neer! Dat heb ik overigens ook al voor Het Hele Westland gedaan, want de oproep staat ook in de 
plaatselijke krant. 
We zijn benieuwd naar uw creativiteit! U mag de slogan of de yell naar neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl sturen. De 
winnaar krijgt een beloning! 
  
Ds. Neeltje Reijnders 

De kerkweek van dag tot dag 
• Zondag 29 september is de voorganger pastor Wim Hoefman. 
• Maandag 30 september is er weer voor de eerste keer Bijbelen, ditmaal onder leiding van ds. Ruben den Hertog, om 

20.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
• Dinsdag 1 oktober overleggen de collega’s van de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk in de pastorie aan het Zuideinde 

om 13.00 uur. 
• Woensdag 2 oktober is er de Bijbelkring om 9.30 uur in de Herberg. 
• Donderdag 3 oktober heeft ds. Reijnders een telefonisch interview met de PKN over het predikantschap. Het 

vraaggesprek zal verschijnen op de site van de PKN. 
• Donderdag 3 oktober is er de vergadering van School/Kerk in de Ontmoetingskerk om 20.00 uur. 
• Zondag 6 oktober ben ik de voorganger in de Oude Kerk. 
• Op deze zondag wordt het 25 jarig priesterschap van pastoor Jaap Steenvoorden gevierd in de Adrianusparochie. 

Rond 12.00 uur is er de gelegenheid om hem de hand te schudden in de Hofstede. 
• En mochten de koude dagen u wat rauw op het dak vallen, blader dan snel door naar het einde van deze weekbrief 

voor een gezellig werkje! 
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Programma de Verdieping 
De avonden die we dit seizoen organiseren, staan in het teken van het thema “Oorlog en Vrede”. Uiteraard zijn er leukere 
thema’s te verzinnen, maar met twee oorlogen niet ver van ons vandaan staat het wel dichtbij de actualiteit. En door het 
thema uit verschillende invalshoeken te benaderen, wordt het een gevarieerd programma. Zo komen drie sprekers van naam 
ieder vanuit hun eigen perspectief over het thema vertellen: Stefan Paas vanuit theologisch oogpunt, Stevo Akkerman vanuit 
politiek oogpunt en rabbijn Lody van de Kamp vanuit joods perspectief. In bijgevoegd Programma De Verdieping leest u de 
data waarop zij naar Naaldwijk komen. 
  
  
Christelijke meditatie (herhaling) 
De Ontmoetingskerk nodigt de weekbrief lezers van de Oude Kerk uit om bij interesse aan te sluiten bij de maandelijkse 
christelijke meditaties die zij geven op maandagochtend en donderdagavond. Zie onder voor de data en ander informatie. 

De kerkdienst online 
De kerkdienst is ook te volgen vanaf de kerkomroep, de link naar de kerkomroep staat onder dit kopje.  
Oude Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283  
Ontmoetingskerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201 
Bezoek 
Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek ontvangt, geef het door aan Caroline Koenen of ds Neeltje Reijnders. 
Kijk om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond. 

Openstelling Oude Kerk    

1. Op woensdag is van 13:00 - 16:00 uur de kerk open.  
  

2. Iedere zaterdag is de kerk open van 14:00 – 16:00 uur.    

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. 
Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. 
(Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)    

Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het even weten. 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl Scriba: Caroline Koenen, tel. 
06-10541301, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 

Meditatiegroepen seizoen 2024/2025 Ontmoetingskerk – Chillroom. 
Van harte welkom bij onze Christelijke meditatiegroepen! 
Ieder mens heeft af en toe behoefte aan rust, aan stilte, aan tijd voor bezinning. Tijd om 
na te denken over wat we hebben meegemaakt en over wat we écht belangrijk vinden in 
ons leven. Tijd om contact te maken met ons hart, onze ziel, onze bron. Het kan soms 
moeilijk zijn om die stilte en die rust echt te vinden. We zijn vaak druk met bezigheden 
en activiteiten, maar ook druk met allerlei gedachten. Er is zoveel lawaai, zoveel 
woorden, zoveel prikkels. Als je rust en stilte zoekt in jezelf, kan het helpen om een plek 
op te zoeken die stil is. 
Ben je op zoek naar stilte, rust en bezinning? Kom dan gerust eens meedoen met één 
van de meditatiegroepen in de Ontmoetingskerk. Meditatie brengt je in verbinding met 
jezelf, met God, met de Bron van ons leven. Het kan je helpen om tot rust te komen en te 
zien wat voor jou werkelijk van waarde is. Stilte, (bijbel)teksten, rituelen en muziek 
kunnen daarbij helpen. We zitten allemaal gewoon op een stoel, een kaars brandt in het 
midden. 
Er zijn twee meditatiegroepen. Beiden komen éénmaal per maand (met uitzondering van 
juli en augustus) bij elkaar om te mediteren, op maandagochtend van 9.30 tot 10.30 uur, 
inloop vanaf 9.15 uur. Op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, inloop vanaf 19.15 
uur. Je bent van harte welkom! 
De data voor de meditaties zijn: 
Maandagochtenden 14 oktober, 11 november, 9 december, 
13 januari 2025, 10 februari, 10 maart, 13 april, 12 mei en 
9 juni. Donderdagavonden 24 oktober, 21 november, 19 
december, 23 januari 2025, 20 februari, 20 maart, 24 april, 
22 mei en 19 juni. 
Na afloop is er altijd koffie en thee en tijd om elkaar te 
ontmoeten. Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Monique van der Zijden tel. 06-10378128.
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