
  

Van Ds. Neeltje Reijnders 

Ja, u ziet het goed. Dit is, of liever gezegd: dit was het doopvont. Waar gewerkt wordt vallen spaanders en waar heel hard gewerkt wordt vallen 
grote spaanders. En er wordt dus heel hard gewerkt in de Oude Kerk, dat kunt u hier wel aan zien. Geplakt gaat hij niet meer worden. Dus 
vermoedelijk is dit de laatste blik die u heeft op het doopvont. Het goede nieuws? We hebben er nog één. Dus dooplustigen kunnen zich gewoon 
blijven melden, en die worden uit de zilveren doopvont gedoopt. 

Een heel ander onderwerp nu: de slogan over de Oude Kerk. Daar krijg ik al voorstellen voor binnen, ook van buiten de Oude Kerk. Denkt u nog 
eens na? Wat is de Oude Kerk voor u dat in een paar woorden te vatten en te herhalen is. Denkt u niet alleen aan het gebouw, maar ook aan de 
bruisende gemeente die kerkt, leeft en hard werkt (zie ook bovenstaande foto) in dat gebouw. U mag uw slogan naar mij sturen en zoals gezegd, 
de beste inzending krijgt de eer én een prijs! 

  
  

Oratoriumkoor Excelsior zingt liederen van Maarten Luther in De Oude Kerk te Naaldwijk 
  
Op zondag 27 oktober a.s. zal de Westlandse Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior uit Naaldwijk haar medewerking 
verlenen aan de zondagochtenddienst van De Oude Kerk in Naaldwijk. Deze zondagsdienst zal geheel in het teken staan van 
Maarten Luther. Maarten Luther, geboren in 1483 en overleden op 62 jarige leeftijd, was een groot talent in zijn tijd. Hij heeft 
veel geschreven en 500 jaar geleden het nieuwe testament vanuit Latijn vertaald naar het Duits, met als doel dat meer 
mensen de Bijbel kon lezen in hun eigen taal. 
De teksten van de liederen, gezongen door het koor, zijn door Maarten Luther zelf geschreven en eeuwen later door 
verschillende componisten op muziek gezet. Dat de teksten van de liederen vandaag de dag nog steeds aanspreken, maakt 
dat de leden van het koor deze nummers met plezier ingestudeerd hebben. Denk bijvoorbeeld aan het meeslepende “Verleih 
uns Frieden gnädiglich”, oftewel “Geef ons genade, Here God”. Het koor zingt onder leiding van Leo den Broeder. Muzikale 
begeleiding is van organist Niels de Klerk. Ds. Neeltje Reijnders zal deze dienst voorgaan. U bent van harte welkom deze 
unieke muzikale dienst bij te wonen. 
Praktische informatie: Datum 27 oktober 2024, De Oude Kerk, Wilhelminaplein 5, Naaldwijk. Dienst start om 10 uur ’s 
morgens. Toegang vrij, vrijwillige collecte. 
Ons volgende concert staat gepland op vrijdagavond 13 december 2024 in de Regenboogkerk te Honselersdijk. Verdere 
berichtgeving hierover zal zo spoedig mogelijk volgen. 

De kerkdienst online 
De kerkdienst is ook te volgen vanaf de kerkomroep, de link naar de kerkomroep staat onder dit kopje.  
Oude Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283  
Ontmoetingskerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201 
Bezoek 
Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek ontvangt, geef het door aan Caroline Koenen of ds Neeltje Reijnders. 
Kijk om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond. 
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Openstelling Oude Kerk    

1. Op woensdag is van 13:00 - 16:00 uur de kerk open.  
  

2. Iedere zaterdag is de kerk open van 14:00 – 16:00 uur.    

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. 
Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. 
(Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)    

Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het even weten. 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl Scriba: Caroline Koenen, tel. 
06-10541301, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 
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