
 
Van Ds. Neeltje Reijnders 

De roeping van  Jeanne d’Arc- Jules Bastien-Lepage ( Damvillers 1848–1884 
Paris) 

Zondag 21 april is Roepingenzondag en we vieren eveneens de Cantate dienst 
met de cantate van Bach nr. 12 Weihnen und Klagen, Sorgen und Sagen. 
Misschien niet een heel opwekkende combinatie, maar wel een interessante. 
De Roepingenzondag heeft nog een andere bijkomstigheid, ondergetekende 
doet mee aan een landelijk project om jongeren te interesseren voor de 
theologiestudie. Inmiddels heb ik daarvoor al een interview gegeven en ook zal 
in het kader van dit project het bedrijf Wefilm opnames komen maken in de 
kerkdienst. 
Toen ik hoorde van deze Roepingenzondag zag ik onmiddellijk bijgaand 
schilderij voor me, de roeping van Jeanne d’Arc. Meer over dit schilderij in de 
dienst van aanstaande zondag, omdat de uitdrukking me frappeert als het gaat 
over roeping. Maar hierbij kunt u het al eens bekijken! 

In de kerkdienst van aanstaande zondag bedanken we Henk de Bruin voor het vele werk dat hij voor de Oude Kerk heeft 
gedaan. Daar zijn we erg blij mee en willen we bij stil staan. 
’s Avonds is er een vesper georganiseerd door de commissie bijzondere diensten met als voorganger ds. Dirk van Duyvenbode 
om 19.00 uur in de Oude Kerk 
Ds. Neeltje Reijnders 
  
De kerkweek van dag tot dag 
Maandag 22 april is er de ledenvergadering van de VVP 
Donderdag 25 april is er in de pastorie een oecumenische bijeenkomst om 14 uur om verder voor te bereiden aan de 
Pinksterviering 
Vrijdag 26 april is de uiterste inleverdatum voor uw kopij voor de nieuwste editie van de Vrije Ruimte 
  
Even verder vooruit 
Zaterdag 4 mei om 19.00 uur in de Oude Kerk is er een bijeenkomst in het kader van de Dodenherdenking 
Zondagmorgen 5 mei is er om 10.00 de kerkdienst in de Oude Kerk waarin we met hulp van de leden van de cantorij een 
aantal nieuwe liederen gaan leren. 
Zondag 5 mei om 16.00 uur is er de Jane Austen Tea vesper met gebedsteksten en romanteksten van Austen en de 
medewerking van een groot aantal musici. Meer hierover vindt u in de bijlage bij deze weekbrief. 

Bezoek 
Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek ontvangt, geef het door aan Caroline Koenen of ds Neeltje Reijnders. 
Kijk om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond. 

Openstelling Oude Kerk    
1. Op woensdag is van 13:00 - 16:00 uur de kerk open.    
2. Iedere zaterdag is de kerk open van 14:00 – 16:00 uur.    

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. 
Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. 
(Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)    

Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het even weten. 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl Scriba: Caroline Koenen, tel. 
06-10541301, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema, e-mail: 
w.boerema@hetnet.nl  
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