
Van Ds. Neeltje Reijnders 

Zondag 2 mei 2021…..zo begon het 

Dit is mijn laatste bijdrage aan de weekbrief. Ik heb die bijdrage week aan week altijd met heel veel plezier geleverd. 
Vanwege de corona was de weekbrief ontstaan, een buitengewoon goed initiatief.  Zo konden we als weekbrief team 
daarmee verder gaan en allerlei wetenswaardigheden met gemeenteleden delen. De weekbrief heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de communicatie met de gemeenteleden en de vele lezers van buiten die ook reikhalzend naar de weekbrief 
uitkeken.  
Mijn bijdrage was een foto, meestal van een activiteit van de gemeente, met een uitleg en soms een religieuze toepassing. 
Ook vaak een foto van een treffend moment op een herkenbare plaats. Na mijn vakantie koos ik vaak één foto uit om iets van 
die vrije tijd te delen voor de mensen die daar belangstelling voor hadden. Maar ook leverde ik wel een cartoon aan, of een 
kunstwerk, soms van mijn eigen hand, soms van anderen. 
Het was voor mij een soort dagboek dat ik hielp te schrijven, het dagboek van de Oude Kerk. Altijd gespitst of ik iets kon 
vinden voor de weekbrief en ik heb mensen ook regelmatig gevraagd of ze het goed vonden dat ze met een foto 
erinverschenen. Dat schrijven van die bijdrage was een erg mooi deel van mijn werk. 
Waar een begin is, is ook een eind. Op de foto die u hierbij aantreft, ziet u een tafereel uit de coronatijd, in de staart van die 
periode deed ik hier intrede. Om precies te zijn op zondag 2 mei 2021. 
Het was die zondag dat ds. Marise Boon uit Boxmeer me hier heeft bevestigd.  Zij en ikzelf staan met mondkapjes en al voor 
de spiegel. In afwachting van het begin van de bevestigingsdienst. De toga’s hangen klaar om aan te trekken. Ds.Boon in de 
witte toga, ik in mijn zwarte. Voor diezelfde spiegel heb ik veel zondagen mijn toga aangetrokken en nu zal over enige tijd een 
andere predikant zijn of haar beeltenis daarin zien. 
Ik groet u, dank voor de mensen die ik mocht ontmoeten en de mensen die mij hebben gesteund en met wie ik heb mogen 
samen werken. Na mijn vakantie zal ik op korte termijn naar Maassluis verhuizen. De afscheidsdienst zal plaatsvinden 
op zondag 7 september om 10.00 uur in de Oude Kerk. Graag ontmoet ik u daar. Gods zegen over u allen. 
Ds. Neeltje Reijnders. 
 

Pagina  van 1 2



Zomerkring 
Alle activiteiten van de zomerkring vinden plaats op woensdagochtenden tussen 16 juli en 20 augustus en duren van 10.00 – 
12.00 uur. 
  
De eerstvolgende keer is: 
  

 
23 juli, Ontmoetingskerk, van 10.00 tot 12.00 uur 
Quilten in de Ontmoetingskerk 
Quilten is het aan elkaar naaien van meerdere lagen stof. We gaan deze ochtend zien, voelen, en verhalen horen over deze 
edele kunst door enthousiaste beoefenaars. Het wordt een interactieve ontmoeting waarin de aanwezigen van alles over de 
kunst van het quilten leren. Leuk voor jong en oud. Deze zomerkring is ook geschikt voor doven en slechthorenden. 
  
Noteert u ook de andere data: 
·                    30 juli Bloemsierkunst Oude Kerk 
·                    6 augustus Spellen en spelletjes Ontmoetingskerk 
·                    13 augustus Iona Oude Kerk 
·                    20 augustus Kalligraferen Oude Kerk

 De toelichting bij een aantal van deze activiteiten vindt u in de folder  
 Klik op de volgende link   https://www.oudekerk-naaldwijk.nl/download/folder-zomerkring-2025.pdf 

Bezoek 
Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek ontvangt, geef het door aan ds Neeltje Reijnders. 
Kijk om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!  
  
Openstelling Oude Kerk 
De Oude Kerk is op woensdag en zaterdag enkele uren open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is 
op deze momenten een suppoost aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 
Op woensdag van 13:00 - 16:00 uur 
Iedere zaterdag van 14:00 – 16:00 uur. 
(Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden) 
Contact 
Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn: 
www.oudekerk-naaldwijk.nl 
  
Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het even weten. 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl 
Scriba: Wim Boekestein, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 
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